
 

AFLEVERING 5 ADRIAAN “SJAKELIEN”  
 
Adriaan ligt als een hondje in een lege hondenmand met in zijn 
mond een botje.  Adriaan zegt: “waf”. Het botje valt in de 
mand. Off screen: “Ik ben Adriaan en mijn hond is doodgegaan. 
Hij heet Stippie” 
 

 
 1. EXT. HUIS ADRIAAN / TUIN / DAG 

 
Mama staat een gat te spitten in de tuin. Naast haar, een 
kalig jong boompje dat ze van plan is te planten.  
Adriaan komt naar buiten met een knuffelhond aan een touw. Hij 
sleurt het dier wat over het grasveld en komt dan bij zijn 
moeder staan. 

 
  ADRIAAN 
Ik wil een nieuwe hond. 
 

Mama kijkt even naar Adriaan en zet dan de boom in het gat en 
kijkt of-ie recht staat en schept dan het zand er weer op. 

 
  ADRIAAN 
Precies zo een als Stip! 
 
  MAMA 
Waarom moet het dezelfde zijn? 
 
  ADRIAAN 
Omdat ik die lief vind. 

 
  MAMA 
Andere hondjes zijn toch ook lief? 
 
  ADRIAAN 
Niet zo lief als Stip. 

 
Mama houdt even op met spitten en kijkt Adriaan aan. 
 

  MAMA 
Weet je dat ze bij Rabbers een hond te 
logeren krijgen? Die hond is van hun 
dochter. En ik heb gevraagd of jij hem 
uit mocht laten. 
 

Adriaan denkt na. 
 
  MAMA (enthousiast) 
Leuk of niet! 

 
Adriaan moet nadenken en laat z’n knuffelhond weer een rondje 
uit. 
Mama werkt verder.  



 

Ondertussen komt papa samen met Marij naar buiten. Hij zet een 
teil water, waarin aardappelen, op het platje en een pan 
ernaast. Marij gaat de aardappelen schoonmaken en in de pan 
doen. 
 

  ADRIAAN 
Hoe heet die hond, dan? 
 

Papa kijkt op. 
 
  MAMA 
Sjakelien. 

 
  PAPA (verbaasd) 
Heb je het hem verteld van Sjakelien?  
 

Mama schudt een beetje boos haar hoofd en staat een rare 
beweging te maken, zo van dat papa op moet houden met praten. 
Papa loopt naar mama toe. 

 
  ADRIAAN (argwanend) 
Wat verteld? 
 
  MAMA 
Ik heb alleen gezegd dat hij Sjakelien 
vanmiddag uit mag laten. 
 
  PAPA (gespeeld verrast) 
Kijk eens aan! Leuk of niet! 
 

Adriaan kijkt argwanend. 
 
  MAMA 
Ga maar spelen. 
 

Ze geeft hem een duwtje. Adriaan loopt over het grasveld met 
z’n hond aan het touw. Als hij achteromkijkt, ziet hij zijn 
moeder een beetje boos tegen vader fluisteren. 
 

 
 2. EXT. GRAF STIPPIE / TUIN / DAG 

 
Boven op het graf van Stippie staat een koepeltentje. Adriaan 
kruipt eruit en ziet hoe een doorbrekend zonnetje de natte 
druppels op de tent doet glimmen. Adriaan, in een regenjas, 
veegt met een veger en blik het zand uit de tent.  
 
Adriaan hoort een auto toeteren en kijkt op. In de verte ziet 
Adriaan hoe een volgeladen auto, met een al net zo volgestouwd 
aanhangwagentje, aan komt rijden. De auto stopt voor het huis 
van mevrouw Rabbers. Mevrouw Rabbers komt het pad al 
afgelopen.  
Uit de auto komt een jonge vrouw en een man. De vrouw heeft 
een grote harige hond aan de lijn. De hond trekt. De jonge 



 

vrouw laat de riem los, zodat de hond gelegenheid heeft 
mevrouw Rabbers te begroeten en te besnuffelen. Dat doet de 
hond ook even, maar dan kijkt de hond op. 
  
De hond ziet Adriaan, met veger en blik, staan bij de tent.  
 
De hond neemt een spurt en rent blij, als een wilde, het 
grasveld over. Adriaan staat eerst verbaasd te kijken, maar 
naar mate de hond dichterbij komt, wordt de hond ook groter. 
Adriaan bedenkt zich niet langer en neemt zijn toevlucht tot 
de tent. Hij wil de tentflap sluiten, maar het is al te laat. 
De hond komt, met z’n natte poten, met veel geweld de tent in 
schuiven. Hij neemt veel modder mee. De hond begroet hem 
enthousiast, maar Adriaan vindt het bedreigend. Hij schreeuwt. 

 
 

 3. EXT HUIS ADRIAAN / TUIN / DAG 
 
Adriaan loopt, in regenjas, achterom over het terras. Hij is 
helemaal vies en er zitten vochtige plekken op z’n broek. Hij 
is boos. Hij doet z’n laarzen uit en gaat naar binnen door de 
achterdeur. 
 
 

 4. INT HUIS ADRIAAN / HUISKAMER / DAG 
 
Adriaan loopt boos in de huiskamer. Er is niemand. 
 
 

 5. INT HUIS ADRIAAN / GANG + TRAP / DAG 
 
Aadriaan loopt boos de gang in, de trap op. 
 

 
 6. INT HUIS ADRIAAN / OVERLOOP + KAMER MARIJ / DAG 

 
Adriaan loopt boos op de overloop. Hij hoort stemmen. 
 

MAMA (lief) 
Moet jij nog even wakker worden? 

 
Mama heeft warrige Marij uit bed gehaald en kleedt haar aan. 
Adriaan komt binnen. 
 

ADRIAAN 
IK LAAT DIE ROTHOND NIET UIT!!! 

 
En hij vertrekt weer. Mama hoort hem de trap afstampen. 
 
 
 
 



 

 7. INT. HUIS ADRIAAN / KEUKEN / DAG 
 

Adriaan staat met zijn handen in zijn zij boos uit het raam te 
kijken. Ingehouden woede. Een rood gezicht. Een diepe frons. 
Papa komt binnen met een tas boodschappen en een krat bier. 
Hij zet alles neer op de tafel. 
 

  PAPA  
Hallo, appelflap. 
 

Papa pakt de boodschappen uit en bergt ze op. Dan komt hij 
erachter dat hij geen antwoord krijgt. Papa kijkt op. Papa 
kijkt naar Adriaan. 

 
  PAPA 
Is er wat? 
 

Mama komt binnen met Marij. Haar ogen zoeken Adriaan. 
 

Adriaan wijst woedend naar zijn broek met vieze natte plekken. 
 
  ADRIAAN 
Dat heeft die rothond gedaan! De hele 
tent zit vol plas en modder! Het is een 
stomme grote hond en ik laat’m niet 
uit! 
 
  PAPA 
Oeps. 
 
  ADRIAAN 
Bel maar af! 
 
  PAPA (richting telefoon) 
Nou, dat lijkt me duidelijk. 
 
  MAMA (opeens stellig) 
Nee. 
 

Iedereen kijkt haar aan. 
 
  MAMA 
Nee, nee... we bellen niet af! Gedoe 
allemaal! Hij moet het proberen. Ik heb 
het beloofd en hij laat’m maar uit! 
Punt! 
 
  ADRIAAN 
Nee! 
 
  MAMA 
Zeker wel. 
 
  ADRIAAN 
Waarom! 
 



 

  MAMA (tegen papa) 
Ik wil weten of jij zo’n grote hond uit 
kunt laten! 
 
  ADRIAAN 
Waarom! 
 
  MAMA 
Daarom! 

 
Adriaan maakt een ge-ergerd tijgergeluid en hij verlaat boos 
de kamer. Hij slaat de deur achter zich dicht.  
 

  MAMA (roept tegen de deur) 
Neem Teun anders mee! 

 
Ook mama ontsnapt een geirriteerde brul. Papa kijkt wat 
bedenkelijk. 
 

 
 8. EXT. HUIS RABBERS / DAG 

 
Teun en Adriaan komen aanlopen. Adriaan heeft een schone 
broek. Adriaan is chagrijnig. Voor het raam staat mevrouw 
Rabbers. 

 
 TEUN 

Waarom moet jij laten zien dat je een 
grote hond uit kunt laten?  
 

Adriaan haalt zijn schouders op. 
 

De deur gaat open. Daar vliegt de hond naar buiten. De jongens 
worden bijna omvergesprongen door Sjakelien. Mevrouw Rabbers 
staat wat bezorgd te kijken.  
 

  TEUN 
Het is helemaal geen stomme hond! Het 
is een blije hond! 

 
Mevrouw Rabbers helpt de riem omdoen. Mevrouw Rabbers legt 
haar hand op de schouder van Adriaan. 
 

MEVROUW RABBERS (verontschuldigend) 
Schat, ik heb je tent vanbinnen 
afgesopt. En nogmaals sorry, hoor. Mijn 
dochter doet haar best om hem op te 
voeden, maar hij moet altijd plassen 
als-ie blij is.  
 

Ze schudt haar hoofd. Het is allemaal wat.  
 
Ze knikken. En daar gaan ze. 

 



 

 9. EXT GRAF STIPPIE + HERTEKAMP / DAG 
 
Adriaan geeft de riem over aan Teun.  
 

  ADRIAAN 
Ik hoef niet. 

 
Teun is blij. Teun loopt trots met de hond. De hond trekt erg. 
Ze lopen langs het graf met de tent. Adriaan loopt achteraan.  

 
 TEUN  

Kijk! Hier ligt Stip. 
 

De hond trekt en wil de tent in. 
 

 ADRIAAN (schrik) 
Nee! Niet in mijn tent! 
 

Teun trekt aan de riem en moet lachen.  
 

Dan ziet de hond iets. Een poes? De hond neemt een spurt en is 
onhoudbaar voor Teun. Teun moet de riem loslaten. Daar gaat 
Sjakelien. En Teun erachter aan. Adriaan gaat voor zijn tent 
zitten en kijkt. 
 
Adriaan kijkt naar de rennende hond en zijn vriend Teun die 
erachter aan holt. De hond begint ergens in een bosje te 
snuffelen. Adriaan zucht en schudt zijn hoofd. 
  
Adriaan ziet hoe Teun de riem weer oppakt. Teun en Sjakelien 
wandelen voorbeeldig verder. Nu laat Teun de riem weer los. 
Ditmaal expres. Hij holt voor de hond uit en roept. De hond 
rent achter Teun aan. Sjakelien is blij. Adriaan kijkt naar de 
hond. Hij ziet hoe de haren wapperen in de wind. De hond is 
wel erg mooi. En de zon schijnt zo warm op zijn vacht... 

 
Adriaan zucht. Ditmaal is het een andere zucht. Adriaan doet 
de tentflap open en kruipt in zijn tent. Lekker alleen en hij 
hoeft niets te zien. Tentflapje resoluut dicht.  

 
 

 10. INT. KOEPELTENT ADRIAAN / DAG 
 

Adriaan zit alleen in zijn tent. De tent is wel schoongemaakt, 
maar Adriaan snuift met zijn neus en hij ruikt nog plas. Hij 
trekt een vies gezicht en gaat op z’n rug liggen. Staart naar 
het tentdak. Dan hoort hij gesnuffel rondom de tent. 

 
 ADRIAAN 

Ga weg! 
 

Hij staart weer naar boven. Hij hoort geschuivel, geritsel en 
gesnuffel. Ook nog voetstappen? 



 

 
 ADRIAAN 

Ga weg!!!! 
 

Dan wordt het stil. Het is saai. Adriaan kijkt door een spleet 
in het tentdoek naar buiten. Waar zijn ze nou? Hij gaat weer 
liggen. Wat kan het hem schelen. 
 
Adriaan kijkt naar het tentdoek boven zich. Heeee... het 
tentdoek lijkt wat slapper. De tent wordt steeds kleiner. De 
tent zakt in.  
 
Adriaan gaat staan en probeert de tent rechtop te houden, maar 
zo kan hij niet zijn hele leven blijven staan.  Hij probeert 
de opening te vinden. Dat lukt.  

 
 

 11. EXT. TENT / DAG 
 

Met z’n hoofd buiten de tent ziet hij Teun lachen. Het was een 
grap.  Adriaan wordt echt superboos. Hij rent achter de Teun 
aan en probeert hem te grijpen. Woedend is hij. 
 
Sjakelien blaft maar Adriaan luistert niet.  
 
Sjakelien blaft weer. Adriaan kijkt tijdens het rennen opzij. 
Nu ziet Adriaan de hond. Adriaan stopt met rennen. Hij staat 
stil.  

 
Een eindje verderop staat Sjakelien naar Adriaan te kijken. De 
haren van de hond wapperen in de wind en in haar bek heeft ze 
het botje van Stippie. Adriaan kijkt Sjakelien verbaasd aan. 

 
 ADRIAAN 

Hoe kom jij aan Stippies bot? 
 

Teun staat voorzichtigheidshalve, een eind verderop. 
 

 TEUN (roept) 
Ze heeft het in het gras gevonden. Dat 
wou ik laten zien, maar jij wil alleen 
maar binnen zitten! 
 

Sjakelien en Adriaan staan naar elkaar te kijken. Beiden 
bewegen niet.  

 
ADRIAAN (wijst met vinger) 

Kom hier! 
 

Sjakelien loopt naar Adriaan toe en legt het botje voor de 
voeten van Adriaan. Adriaan raapt het op. 

 
Sjakelien kijkt hem lief aan. Haar vacht wappert in de wind.  



 

Adriaan kijkt omhoog. Daar ruisen de bladeren alsof ze hem 
iets zeggen willen. Dan kijkt hij weer naar de hond. De mooie 
ogen van de hond kijken hem lief aan. Adriaan geeft het botje 
terug aan Sjakelien. 
 

 ADRIAAN 
Hier. Stip heeft het voor jou 
neergelegd.  
 

De hond neemt het bot en Adriaan pakt de riem op. Hij loopt 
met de hond over het grasveld. Teun er achteraan.  
 
Mevrouw Rabbers komt hen tegemoet. In haar hand koekjes. 

 
 MEVROUW RABBERS (bezorgd) 

Gaat het wel?  
 

 TEUN 
Heeft u ook een koekje? 
 

Mevrouw Rabbers geeft de koekjes die Teun alllang gezien had. 
 

 TEUN  
Dankuwel. 

 
 MEVROUW RABBERS 

En niet aan Sjakelien voeren want dat 
is niet goed voor haar. 
 

 ADRIAAN 
Nee want ze wordt al veel te dik! 
 

 MEVROUW RABBERS 
Dat komt omdat ze zwanger is. Duurt nog 
zes weken, hoor. Komen jullie haar zo 
terugbrengen? 
 

Mevrouw Rabbers glimlacht even, geeft Adriaan een knipoog en 
loopt weer terug naar huis. Adriaan en Teun kijken elkaar aan. 
Dan kijken ze naar Sjakelien. 

 
 TEUN 

(Verbaasd) Ze krijgt babies. 
 

Adriaan kijkt naar de buik van de hond. Hij kijkt verbaasd 
naar Teun. 
Hoog boven in de lucht ruisen de bomen en kijken neer op de 
jongens die met de hond het grasveld over steken.  
 

*** 
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